
Beste vierde- of vijfdeklasser, 

Hou jij van een vertelling?  

Ga je graag in gesprek met ouderen  

uit het woonzorgcentrum Heilig-Hart? 

Dan is deze activiteit echt iets voor jou! 

Op woensdag 8 november komt  

Tom Van Mieghem , van Theater Hutsepot, 

een vertelling brengen in het woonzorgcentrum.  

Na de vertelling zet hij jong en oud  

op een leuke manier in gesprek met elkaar. 

Doe je mee? Kom dan die dag om 14.00 uur  

aan de “Wondere Ruimte” voor de Sint-Jozefkerk.  

Van daaruit gaan we samen  

naar het woonzorgcentrum.  

Om 16.00 uur zijn we terug.  

 Je kan gratis deelnemen maar je moet wel  

inschrijven: lieve.vandriessen@telenet.be 

Donderdag 9 november is er om 19u30  

een korte vredeswake bij het Armeens Kruis  

naast de Sint-Jozefkerk van Tereken.  

Nadien luisteren we in de vergaderzaal van  

Ons Huis naar getuigenissen en ervaringen. 

 

Als sluitstuk interviewen we  

Jens de Rycke, journalist en auteur 

van het boek ‘De Vergeten Oorlog’. 
 

Met een drankje en een babbel  

sluiten we de avond af. Mogen we 

rekenen op uw solidariteit  

met het getroffen Armeense volk.  

 

We dragen de kaarsjes in ons midden  

van de kinderen die vorige maand werden gedoopt 

 

Lied   

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

O Gij, glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Welkom 
 

Gebed om nabijheid 

Laten we ons niet langer spiegelen  

aan pracht en praal, 

laten we niet langer hangen aan grote woorden, 

laten we niet langer zoeken naar veel en nog meer. 

Laten we vrede vinden in wat goed is en mooi, 

laten we omgaan met wat eerlijk is, 

en de waarheid zien in wat sober is. 
 

God, help ons om niet steeds  

de eerste of de beste te zijn’, 

maar dat we zorgen dat iedereen aan bod komt  

overal in onze wereld, 

want ieder mens is een kind van Jou. Amen. 
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Doen  

wat we zeggen 



Eren wij God 

Gebed 

God, Gij houdt niet van hooghartige mensen,  

Uw voorkeur gaat uit naar  

eenvoud, nederigheid, oprechtheid en trouw. 

Houd ons voor ogen  

dat Gij een Vader, een Moeder zijt  

die van ons houdt. 

Help ons uw weg te gaan 

door ons voor anderen in te zetten,  

in stilte zonder veel ophef, 

dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen.  

  

Inleiding op de lezingen  

De boodschap vandaag is ontnuchterend actueel. 

In de lezing verwijt de profeet de priesters van zijn tijd, 

dat zij van de rechte weg zijn afgeweken omdat ze  

alle regels van het verbond aan hun laars lappen. 

Laten we ook luisteren naar Jezus  

die iedereen veroordeelt die met pracht en praal  

zegt wat een ander moet doen  

maar zelf niet doen wat ze zeggen  

en zelfs ergere dingen doen. 

Hij prijst hen die leven vanuit het hart. 

  

Lied 

 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 



Inleiding op de communie 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, 
dit dankoffer aan in de gemeenschap van de Kerk, 
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag en alle dagen, 
tot in eeuwigheid. Amen. 
  
Communie 

 

Wensen uit de Wondere ruimte 

Slotgebed  

God, Gij zegt tot ons: 

Ik hoop dat je nooit over Mij zult zwijgen, 

dat je altijd over Mij blijft vertellen  

omdat je hart vol is van Mij  

en omdat je je eigen leven bouwt  

op de fundamenten van het leven van Jezus. 

Probeer daarom een goed mens te zijn,  

die de boodschap van het evangelie  

handen en voeten wil geven  

door trouwe dienstbaarheid  

en intense vriendschap. 

Laat alles wat je doet  

een enthousiaste vertaling zijn  

van je geloof in Mij,  

en laat je hoop en je liefde een zegen zijn  

voor de mensen met wie je samenleeft. 

Gij geeft ons daartoe de kracht.  

Amen. 

 

 

Een warme thuis:  
dit is voor mij een groep  
waar ik mij thuis voel,  
mensen die mij accepteren  
en mij waarderen zoals ik ben  
en mij aanmoedigen  
bij mijn talenten  
die ik laat zien en gebruik.  
Mij aanvaard  
en bemind voelen  
zoals ik ben.        Els 

Eerste lezing   Maleachi 1,14b-2,2b.8-10 

 

Moment voor de kinderen  

 

Lied 

 

Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan, 
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 

Evangelie   Matteüs 23, 1 – 12 

 

Homilie  
 

Voorbeden 

God we bidden om leiders in onze kerk  

die zich niet beroepen op hun rang en titel  

en regels opleggen die niet van toepassing zijn. 

 

Laat ze nederig en naar uw voorbeeld  

zich om de mensen bekommeren  

en vooral om zij die het moeilijk hebben  

of worden uitgesloten. 

God we bidden om leiders in de wereld  

die niet belust zijn op macht en aanzien,  

op een nog groter land  

of vinden dat zij het uitverkoren volk zijn. 



Laat hen inzien dat macht en het grote gelijk  

geen geluk en voedsel brengen  

maar vluchtelingen en hongersnood. 

Dat alleen met praten er vrede kan komen.  

Waar vriendschap is, en liefde, … 
 

God, we bidden voor de kinderen  

die vorige maand gedoopt zijn 

en diegene die vandaag gedoopt worden. 

Dat ze voelen wat echte liefde is  

en niet moeten presteren  

om beter te zijn dan anderen; 

dat ze mogen ontplooien op hun eigen tempo , 

dat ze gelukkig mogen zijn en uw liefde uitstralen. 

Waar vriendschap is en liefde … 
 

God we bidden voor onszelf hier vierend bijeen. 

Dat we niet vechten om de beste plaats  

of om het hoogste woord te hebben, 

maar samen, in alle eenvoud,  

alles doen om uw droom waar te maken. 

Waar vriendschap is en liefde … 
 

Voor wie vandaag ons gebed gevraagd wordt (…) 

Laat hun leven niet voor niets geweest zijn . 

Neem ze bij U in uw heerlijkheid  

waar ze tot rust komen. 

Waar vriendschap is en liefde … 
 

Geloofsbelijdenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerande 
Delen van wat we hebben 

om onze geloofsgemeenschap 

mee te dragen.  

Dank je wel om dit te doen! 

Je kan iets in het mandje  

leggen waarmee de misdienaars 

rond komen, of via de bankapp. 

 

Bidden bij brood van leven  

Wij danken U, barmhartige God, 

omdat Gij een God van mensen zijt, 

dat Gij ons kent bij onze namen. 

 

Wij danken U God  

dat wij U mogen ontmoeten  

over grenzen van talen en culturen heen. 

Wij zeggen U dank, God,  

voor de vriendschap en de kracht  

die van mensen uitgaat 

en om het wonder dat liefde heet. 

 

Wij danken U, God, voor deze gemeenschap. 

Dat er mensen zijn, hier ter plekke,  

die elkaars hand vasthouden en elkaar bemoedigen. 

Wij danken U God, om Jezus, uw Zoon: 

Hij gaf ons een teken van zijn liefde. 

Hij koos voor de mensen  

die op de laatste plaats stonden  

en hield niet van grote woorden. 

Hij verkoos de stilte van de berg  

boven de eer van koning te zijn. 

Hij is ons voorbeeld. 

 

Wij hebben U nooit gezien, God, 

maar Gij geeft Uzelf aan ons, 

in een medemens, in een geliefde, 

in een reisgezel, in een zieke, 

in Jezus, uw zoon. 

Dat we niet alleen mooie woorden spreken  

maar er ook naar handelen. 

 

Onze Vader 

 

Vredewens 

Iedere dag opnieuw worden 

wij geconfronteerd met problemen en conflicten  

in ons eigen leven en overal ter wereld.  

Jezus laat ons zien dat het mogelijk is  

stappen te zetten richting verzoening en vrede.  

Daarom vragen we U,  

geef ons de moed om te zien wat er gaande is. 

Laten we voor elkaar een naaste zijn,  

geen rivalen of concurrenten. 

Vrede is: in harmonie leven met anderen,  

dankbaar om wie zij zijn voor ons. 

Laten we zo voor vrede zorgen om ons heen. 


